


 
 
 
 
‘Met elke ademteug, van links naar rechts, roept  
de stem van liefde. Wat zoeken we nog meer? 
Vrienden, laten we onze bezittingen inpakken, 
deze stoffige wereld verlaten, en terugkeren naar ons huis 
waar we ooit metgezellen van engelen waren 
en waarnaar wij allen uiteindelijk zullen terugkeren. 
 
Wij stijgen boven de hemel uit en zijn groter 
dan de engelen. Ons ware huis is het koninkrijk gods. 
Kan de glorie van de liefde vergeleken worden 
met de stoffelijke wereld? Fortuinlijk is degene 
die zich aan haar overgeeft, wier zoete geur meedrijft 
met de bries, en wier licht de maan kan splijten. 
 
Vrienden, laten we terugkeren naar de bron van pure 

essentie 
die door niets geëvenaard kan worden. Onthoud, 
wij zijn parels in de zee van geest. Zo niet, waarom 
zwellen dan deze golven voortdurend op in ons hart? 
De oergolf schiep het voertuig van dit lichaam, 
wanneer het te pletter slaat zullen we worden herenigd met 

de vriend.’ 
 
vrij vertaald uit       Het kleine boek van het leven - De Tuin van Geest  |  Rumi 
 
 
 
Iedereen bedankt voor jullie liefde, vrolijkheid, steun en  
medeleven, nu, de afgelopen dagen en afgelopen jaren.  
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Jan Halders 
geboren 08 oktober 1943 te Eijsden 
gestorven 05 april 2023 te Cadier en Keer 
 
 
levensgezel van wijlen 

Margriet Dickhaut 
 
 
 
 
 
Jan wordt opgebaard bij Crematorium Walpot in Eijsden, 
Pisartlaan 8. Afscheid nemen kan dagelijks van  
17.30 tot 18.15 uur. Dinsdag 11 april 2023 vindt daar  
tevens de herdenkingsbijeenkomst plaats om 15.30 uur. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
met dankbaarheid, genegenheid en liefde 
 
 

Yvonne Halders en Ruud Leclercq 
Raoul en Maddy Leclercq 
 
Tum Halders en Suzanne Frints 
Chris en Sam Halders 
 
Charles Halders en Selma Susanna 
Wessel Sambros 
 
 
 
 
 
Willemy van Enckevort levensgezel 
Luc 
Ellen en Henri - George en Rosan Linde 
 
 
Burgemeester Cortenstraat 64 - 6226GW Maastricht 
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